
Beste raadsleden.  
 
U heeft van alle kanten al geluiden gehoord over het al dan niet verlengen van de opvang na 1 mei.  
Ik ben vanaf de eerste weken vrijwilligster in het missiehuis, en vindt dat ik vanuit die positie me tot 
U moet richten, uit betrokkenheid, en vooral uit medemenselijkheid. 
Ik heb toentertijd ook de bewonersbrief gekregen, deze was helder en geruststellend in de zin van 
duidelijkheid, inspraak, luisteren naar de inwoners van Goirle, toeziend oog, en goede afspraken.  
Echter nu ik aan de "andere" kant sta, midden tussen de bewoners van het missiehuis, zie en voel ik 
(een beetje) wat coulance voor je kan betekenen, wat hoop is.  
Natuurlijk, afspraak is afspraak, dat is ook wat vertrouwen betekend, dat is iets wat je in je gemeente 
nodig hebt en essentieel.  
Aan de " andere " kant kan je ook vertrouwen verdienen, meningen/afspraken doen bijstellen, omdat 
je juist vanuit het gewonnen vertrouwen verdiend hebt een kans te krijgen.  
Ik zou zo trots zijn om in een gemeente te wonen die een voorbeeld kan zijn voor de rest van het 
land, hoe het ook kan, wij, samen met de vluchtelingen, die, wat er ook gebeurt Goirle in hun hart 
hebben gesloten, en ik merk tijdens de wekelijkse wandelingen met een groep van hen, veel 
Goirlenaren ook. 
 
Mijn verzoek is dan ook, durf voor deze mensen die zo dapper zijn, durf een voorbeeld te zijn.  
 
Met vriendelijke groet  
 
 
Vrijwilligster in het Missiehuis.  
 
 


