
Sfeerverslag/persbericht de Verbinding 7 maart Thema: een goed (exit) gesprek

Deze avond stond in het teken van een goed (exit) gesprek. Met een kleine groep 
zijn we aan de slag gegaan met ervaringen. Hieruit volgde een kernvraag: waarom is 
het belangrijk om aandacht te besteden het vetrekken vaneen lid of vrijwilliger?  En 
daarna, hoe doe je dat?

Wat is het belang van een goed exit-gesprek?

Voor de organisatie: Een vrijwilliger of een lid is een ambassadeur of ook wel het 
visitekaartje van je vereniging of club. Sluit je een samenwerking niet goed af, dan 
kunnen er negatieve gevoelens blijven hangen. Door aandacht te besteden aan het 
vertrek kunnen vervelende ervaringen of irritaties besproken worden en kan er 
positief afgesloten worden. Het geeft ook de kans om je eigen imago onder controle 
te houden. 
Ook kun je achter de reden komen dat iemand stopt. Weet je de reden kun je er 
misschien iets mee doen. Een exit gesprek geeft inzicht in wat er wel en niet goed 
ging en wat mogelijk aangepast kan worden.
Voor het vertrekkende lid of vrijwilliger: Natuurlijk zijn er redenen waarop een club 
geen invloed heeft, zoals gezondheid een verhuizing of een nieuwe baan. Maar een 
club kan wel creatief meedenken over wat er na een verandering in gezondheid nog 
wel kan. Doorverwijzen naar een andere club die wel mogelijkheden bied voor 
bijvoorbeeld een aangepaste sport (zoals senioren voetbal) of samen met de 
vrijwilligers de taken aanpassen zodat hij of zij nog wel actief als vrijwilligers 
betrokken kan blijven.
Voor de gemeenschap van Goirle en Riel: Want actief betrokken blijven, daar 
waren alle deelnemers het over eens. Het is voor een mens van groot belang om 
betrokken te zijn, om mee te kunnen doen of om iets voor een andere te kunnen 
betekenen. En als er iets gebeurt waardoor dat mogelijk wegvalt, is meedenken over 
een oplossing zeer belangrijk.  Een van de deelnemers gaf een voorbeeld uit de 
praktijk waarbij er een vrijwilliger was die met beginnende dementie te maken kreeg 
maar dat zelf nog niet doorhad. Het vrijwilligerswerk werd te moeilijk voor deze 
persoon. Je wilt ook als organisatie een bepaalde kwaliteit kunnen bieden, dus hoe 
voer je nu zo’n gesprek, zeker in het geval van ziekte of kwetsbaarheid?

Hoe houd je een goed gesprek?
Het was heel lastig zijn om vermoeden van dementie  bij die persoon aan te kaarten. 
Aan de ene kans wil je de kwaliteit van je diensten hoog houden maar aan de andere 
kans wil je ook dat deze vrijwilliger niet onnodig gekwetst wordt en mee kan blijven 
doen. De oplossing lag toen in aangaan van een gesprek waarbij de nadruk werd 
gelegd op waar de kwaliteiten van de vrijwilliger  en dat er ander vrijwilligerswerk 
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mogelijk was voor deze persoon waar deze kwaliteiten nog meer tot zijn recht 
komen. De overstap naar andere vrijwilligerswerk kon toen gemaakt worden. 
Als het echt “exit” is: Als het uiteindelijk tot een afscheid komt is het belangrijk om 
de vrijwilliger of het lid te bedanken en positief af te sluiten. De vraag: Als je 
terugkijkt, waaraan denk je dan met plezier terug?' is een heel goede laatste vraag. 
Ook hebben we besproken wie een exit gesprek binnen de vereniging of club kan 
houden. Dat kan een bestuurslid zijn maar ook een vertrouwenspersoon; soms kan 
een gesprek met iemand die geen kennis heeft van de interne stand  van zaken veel 
meer betekenen  dan iemand die er midden in zit. 

Veel van de aanwezigen gaven aan dat zij regelmatig een exit gesprek houden en 
zich konden herkennen in de redenen waarom het belangrijk is.  Maar dat het soms 
erg moeilijk is om goed af te sluiten. Het voeren van een goed gesprek, daar komt 
veel bij kijken. 

In het tweede deel van de workshop zijn we ingegaan op een aantal basis 
gespreksvaardigheden.  Zo begonnen we met een oefenen over communiceren 
waarbij het aangeven van aanwijzingen en luisteren centraal stond. Conclusie van de 
oefening was dat zowel goed luisteren en het geven van de juiste aanwijzingen en 
deze zo aanpassen zodat de ontvanger ze kan begrijpen, beide erg belangrijk zijn. 
Ingrid Verhoeven gaf vervolgens een uitleg over hoe je een gesprek kan sturen door 
te letten op inhoud en procedure maar ook op de onderstroom; interactie en 
gevoelens, zaken die je misschien niet ziet of hoort maar die wel van belang zijn in 
een gesprek. Daarnaast zijn er een aantal ezelsbruggetjes over communicatie 
besproken. We sloten af met een oefening waarbij een kort gesprek werd 
geanalyseerd met de theorie over communiceren.

Heeft u dit gemist en wilt u ook uw vaardigheid vergroten in het voeren van een goed 
gesprek voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons: 
infogoirle@contourdetwern.nl of via uw contactpersoon Tessa, Marleen of Ingrid.
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